TsjerKebléd

van de Protestantse gemeente Holwert

November 2025

Wees niet bang,
t,\\wwt [k/ ben bu} Xo,
vrees niet,
vdwwt [k/ ben Jo Ged.

Ik zal je sterken,

[kx zw?/ }a ho(),rww

Jesuja 41:10 (NBY)




Kerkeliik 1 Si .
Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwert, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
K. Schreiber, Vleesmarkt 29, 9101MH Dokkum
tel. 0519-252041/ 06-36499071

Beheerder: W. Verbeek, Stasjonswei 37
tel. 561517 (‘t Sintrum) en privé: 561695 / 06 12631366
Inlichtingen over huur en gebruik van t’ Sintrum.
Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.

Predikant: vacant

Willibrorduskerk:

Tsjerkestrjitte 11, Holwert

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,

Rekeningnr.:

Website:

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwert, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl
NL28RABO0373712227

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/



Meditatie
De mensen die we missen

God U kent de namen van de mensen die we missen,
Geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte, zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen,
Geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan uw tafel.

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.

Laat ons in Uw armen vrede vinden.

Draag ons Heer en koester ons

Als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen van de mensen die we missen
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.

We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!

Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!

Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood versagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus , Hij alleen!

Deze woorden zijn woorden uit het lied van Sela, wat ze speciaal maakten
voor de zondag van gedenken. Het lied kwam uit in 2022 en tijdens onze
gedenkdienst in 2023 en 24 hebben wij als gemeente naar dit lied geluisterd.
En ik weet het al wel zeker dat ik het ook dit jaar weer meeneem in de dienst.
Het spreekt woorden en gevoelens die zo herkenbaar zijn.

De band Sela schrijft erover: Het lied raakt mensen met verdriet en dat is ook
precies ons doel geweest. Ons eerste doel was dat dit lied in kerken wordt
gezongen. We hopen dat mensen dan weer denken aan hun geliefden die er



niet meer zijn, dat het lied troost geeft en verdriet een plek kan geven. We
zingen het mee of luisteren er samen naar en mogen met elkaar herinneren.
Niet iedereen individueel, maar samen.

Laten we de namen blijven noemen van hen die we zo missen.

Eind november is het oudejaarsdag voor de kerken. Alleen noemen we dit niet
oudejaarsdag, maar de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We sluiten af wat
is geweest, de cirkel is rond, we gaan weer op naar kerst. En zoals je aan het
eind van het jaar, op 31 december terug kunt blikken naar hoe het afgelopen
jaar is geweest, zo laten wij onze gedachten gaan naar de gemeenteleden die
in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Zondag 23 november gedenken
wij hen, noemen hun namen en de familie wordt uitgenodigd om een kaars
voor hen aan te steken aan het licht van de Paaskaars. De Paaskaars is het
symbool van jezus Christus die het licht voor de wereld is, en ook het
symbool van Gods liefde. Een liefde, die sterker is dan het donker van dood
en verdriet.

In dat geloof is onze blik op deze zondag speciaal gericht op dat wat dit
eindige bestaan en al zijn verdriet overstijgt: het visioen van een goede,
eecuwige toekomst: het koninkrijk van God.

Op zo’n dag gaan bij meerdere van u de gedachten terug naar dierbaren die er
niet meer zijn. Ook u wordt in de gelegenheid gesteld om voor hen een lichtje
te ontsteken. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken en na
te praten.

Met een warme groet van Anke H.R.

Het Tsjerkebléd voor de maand december verschijnt in week 48
Kopij uiterlijk donderdag 20 november inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.



mailto:tsjerkebled@knid.nl

Kerkdiensten

Protestantse Kerk

Zondag 2 november ’t Sintrum Inname deeldoosjes

09.30 uur - dhr. P. Beintema organist: dhr. A. Kooistra

Coll. 1. Zending Najaarszending China beamer: mw. S. Bandsma
2. Kerk en Pastoraat
Deurcoll.: onderh. gebouwen

WEL kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 9 november ’t Sintrum Dankdienst voor gewas en arbeid

09.30 uur - ds. E.A. van Gulik, Ten Boer organist: dhr. K. Schreiber
Beamer: dhr. W. Peterson

Dankstondcollecte

GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: dhr. T. v. Duinen

Zondag 16 november ’t Sintrum
09.30 uur - ds. G. Timmer, Kollum organist: A. Kooistra
Coll. 1. Diaconie beamer: mw. T. Verbeek
2. Kerk en Pastoraat
Deurcoll.: Onderh. Geb.
GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. Banga

Zondag 23 november ’t Sintrum Laatste Zondag v.h. Kerkelijk jaar
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwert
Organist: mw. F. de Haan beamer: dhr. V. Vellinga
Coll. 1. Diaconie Pastoraat scheepvaart/studenten
2. Kerk en Pastoraat
Deurcoll.: Onderh. Geb.
GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: O. Boonstra
Koffiedrinken na de dienst




Zondag 30 november ’t Sintrum 1° Advent
09.30 uur - ds. T.H. Oldenhuis, Coevorden organist: dhr. A. Kooistra
Beamer: dhr. A. Vellema
Coll. 1. Zending Adventscollecte t.b.v. Rwanda
2. Kerk en Pastoraat
Deurcoll.: Onderh. geb.
GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 7 december ’t Sintrum 2¢ Advent Voorber. H.A

09.30 uur - dhr. P. Knijff, Raard organist: dhr. K. Schreiber

Coll. 1. Diaconie Adv.collecte t.b.v. Libanon beamer: dhr. S. Hoekstra
2. Kerstfeest
Deurcoll.: Onderh. Geb.

WEL kindernevendienst

Kerkrijden: T. de Ruiter

Koffiedrinken na de dienst

Mijn liefste wens

Mijn liefste wens:

opnieuw geloven in de mens

niet altijd wijzen op zijn falen
maar duizend malen weer herhalen
dat hij een deel is van Gods plan
daar wordt de wereld mooier van.

Wanneer ik wel es niet bidden kan,
voel ik acuut: Ik mis iets,

want ergens ben ‘k er zeker van,

er moet iets zijn, er is iets.

Het is geen vaag verlangen,
het is geen hebberig wensen.
Ik voel dat er iets_eeuwigs is,
ik zie het aan de mensen.

Tekst: Toon Hermans, uit: Gebedenboekje



https://www.elisabethmagazine.nl/troubadour-grytsje-kingma-is-zuinig-op-de-schepping/
https://www.elisabethmagazine.nl/elisabeth-was-onvruchtbaar-god-wilde-haar-gebruiken-in-zijn-plan/
https://www.elisabethmagazine.nl/de-kracht-van-bidden-en-hoe-gebed-je-leven-kan-veranderen/
https://www.elisabethmagazine.nl/moet-je-bang-zijn-voor-de-toekomst/
https://www.deslegte.com/gebedenboekje-149340/

Mutaties

Overleden:

Op 10 oktober 2025

Mevr. B. Jager-Wierda

Hegebuorren 15, 9151 HR Holwert, op de leeftijd van 86 jaar

Verjaardagen November
4  Mw. W. Vellema — Boonstra Stasjonswei 45,
9151 JM, Holwert
26 Mw. S. Vrieswijk- Pranger De Teebus 10, 9151KX Holwert
27 Mw.J. Hiddema — Wijnja Stasjonwei 23, 9151JL Holwert
29 Mw. S. Bandsma- v/d Galién Lania 2, 9151BA Holwert
Jubilea
Op 7 november herdenken

Dhr. D. Veldema en Mw. T.G. Veldema- Braam,
Polewei 16, 9151HX Holwert,
dat zij 45 jaar geleden in het huwelijk traden.

Op 20 november herdenken
Dhr. H. Vrieswijk en Mw. S. Vrieswijk-Pranger,
De Teebus 10, 9151KX Holwert,
dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden.

Alle jarigen en jubilaressen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods
zegen!

T W



Nieuws uit de wijken
Wijk 1

Op 16 september jl. zr. Janny Osinga een nieuwe knie gekregen, en het
genezingsproces gaat gelukkig naar wens, wel met krukken uiteraard.

En op zaterdag 11 oktober werd ik opgeschrikt door het plotselinge overlijden
van zr. Betsche Jager. De woensdagavond daarvoor had ze een
hersenbloeding gehad en deze is haar uiteindelijk fataal geworden. Op
donderdag 16 oktober hebben we een hele mooie afscheidsdienst van haar
gehad, die verzorgd werd door Gooitzen Riemersma. We wensen de familie
heel veel sterkte en Gods kracht toe na het verlies van hun geliefde vrouw,
mem en (oer)beppe.

Alie Kooistra-Bosgra

Wijk 2

Zr. Afke Vrieswijk- de Jong is tijdens hun vakantie gevallen en heeft een
breuk in de ruggenwervel. Dit is erg pijnlijk. Voor de pijnbestrijding gebruikt
ze nu morfinepleisters. Het herstel gaat langzaam, maar gelukkig wel de
goede kant op. We wensen haar veel sterkte met het herstel.

Zr. A. van der Ploeg- Dijkstra heeft de laatste behandelingen achter de rug. Ze
moet het nog wel rustig aandoen, maar het gaat beter met haar en daar is ze
erg dankbaar voor.

Broeder J Boonstra vierde op 12 oktober zijn verjaardag. Op die dag werd hij
91 jaar.Ze hebben met de familie een mooie dag gehad. Het gaat goed met
br.en zr Boonstra.

We hebben een mooi gesprek gehad.

Pieter




In memoriam

Ter herinnering Betsche Jager — Wierda
Geboren 7 november 1938 - Overleden 10 oktober 2025

Altijd zorgzaam, altijd betrokken, met een warm hart voor iedereen die en
alles dat haar pad kruiste. Wat zullen we haar missen.

Zo stond het op de rouwkaart.

In een paar zinnetjes het leven van Betsche in een notendop.

Zoon Tjeerd heeft het zo mooi weten te verwoorden in zijn herinneringen aan
een lieve echtgenote en mem en beppe.

Dat Betsche in Dokkum Tjeerd Jager ontmoette en in 1959 zijn ze getrouwd.
Betsche als boerendochter met een “rooie rakker” was zeker in die tijd geen
vanzelfsprekende combinatie maar liefde gaat over alle grenzen heen en ze
zijn 65 jaar getrouwd geweest.

Mooie herinneringen aan haar leven, de uitstapjes, t reedriden in Thialf, of een
keer een voetbalwedstrijd van SC Heerenveen. De vele verre reizen, de
vakanties.

Maar vooral thuis, de liefde en de warmte en de beroemde maaltijden en dan
nog een tweede copieuze maaltijd bij de borreltafel, door pake en beppe met
gevoel voor understatement omschreven als een flaubyt.

En dan ook nog de familiefeestjes met muziek en zang; altijd zeer gezellig.
Zeker dan trof ze afdoende maatregelen om dorst te voorkomen en vroeg naar
bed gaan hoorde er niet bij. Onze kinderen hebben het geluk gehad, om met
haar en pake te genieten van deze familiefeestjes.

Kleinzoon Marten “één van de Oeterpykjes” heeft prachtige herinneringen
uitgesproken namens de kleinkinderen.

“ Wie aan Beppe denkt, denkt aan gezelligheid.

Aan een goed gesprek, altijd bezig zijn met anderen, nooit stil willen zitten en
er vooral voor zorgen dat je nooit met honger naar huis ging.

Eten was er altijd genoeg, daar zorgde ze wel voor.

Wanneer je bord leeg was, kon er volgens haar altijd nog wat bij — wat in de
praktijk betekende dat je bord gewoon weer helemaal vol lag.

Waarna ook nog een onvermijdelijke “te groot” toetje volgde.

Bezoeken bij Beppe betekenden samen gezelschapsspellen spelen, genieten
van haar heerlijke stamppot, en natuurlijk thee, koffie en koek.”

Gastvrij en vriendelijk en niet alleen voor kinderen kleinkinderen maar voor
ieder die op haar pad kwam. Zorgzaam voor een ieder, volkomen belangeloos
andere mensen helpen.



Bij de uitvaartdienst hebben we hebben gelezen uit de brief van Jacobus 1 : 27
en de brief aan de Hebreeén 13: 1 en 2. Waar het gaat over naastenliefde en
gastvrijheid- en zo was Betsche. We hebben psalm 23 gelezen over God die
een Herder wil zijn voor alle mensen.

Dat al de mooie herinneringen aan haar tot troost mag zijn voor haar man
Tjeerd, haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar zo dierbaar waren.
Dat ook haar geloof en haar “manier van leven” ons tot inspiratie mag zijn.

Gooitzen Riemersma

Ik jou de pinne troch /

Het was maandag 12 september 1955 toen ik als 3° kind werd geboren in het
gezin van Albert en Rinske Banga. Volgens het trouwboekje van mijn ouders
heet ik officieel Jakob maar mijn hele leven word ik door (bijna) iedereen
Jappie genoemd. Tot het moment dat ik trouwde heb ik altijd gewoond op de
boerderij aan de Ternaerderdyk. Hier ‘buorke’ mijn vader samen met 2 van
zijn broers samen in een klein landbouw- en veehouderijbedrijf. Ouderen
onder ons zullen zich mijn vader vast nog kunnen herinneren, rijdend met
paard en wagen of op de tractor met altijd de pijp onder de klep van de pet.
Veel werk werd in die jaren nog met de hand gedaan: aardappels poten en
later in het jaar aardappels zoeken (mei de kriipbroek oan), hooi keren met de
hooivork, bieten uitdunnen en wieden en nog veel meer. Wij konden maar
beter niet hardop zeggen dat we ons zaten te vervelen want er viel altijd wel
een klusje te doen. Ik ben opgegroeid in een warm gezin, waar s *avonds na
het eten altijd een Psalm gelezen werd door iemand uit het gezin, waarna de
anderen moesten raden welke Psalm het was. Dit betekent dat ik nog steeds
goed in de Psalmen thuis ben, al maken de latere vertalingen het er niet
gemakkelijker op.

In 1982 later is onze boerderij verkocht, voor een deel gesloopt en totaal
verbouwd en doet tegenwoordig dienst als groepsaccommodatie. Al vroeg
waren mijn vader en ikzelf al tot de conclusie gekomen dat er geen boer in mij
schuilde. Dit in tegenstelling tot broer Jan, die naar de landbouwschool ging
en vast en zeker later het boerenbedrijf zou gaan voortzetten. Helaas, op z'n
14e bleek dat hij suikerziekte had en daarmee werd duidelijk dat hij door zijn
slechte gezond-heid nooit boer zou kunnen worden. Een bittere teleurstelling
voor hem en ook voor mijn vader. Uiteindelijk is Jan in 1984, slechts 30 jaar
oud aan de complicaties van suikerziekte en nierfalen overleden.



Na de kleuterschool en Ploos van Amstelschool belandde ik op de MULO in
Ferwert en daarna op de MEAO in Leeuwarden waar ik een opleiding voor
een administratieve functie volgde. Een paar jaren erna vervulde ik mijn
militaire dienstplicht bij de Kon. Luchtmacht als telexist bij de Verbindings-
dienst. In dezelfde tijd zat ik namens het jeugdwerk van de Geref. Kerk in de
Bazarcom-missie. E€n van mijn Brabantse mede-soldaten zou in het
carnavals-weekend moeten werken en had daar uiteraard geen trek in. Ik heb
toen mijn werkweek-end met hem geruild en zodoende kon ik meehelpen op
de dagen waarop de Bazaar in Holwerd in ’t Sintrum werd gehouden. Dit
schijnbaar nietszeggende detail is erg belangrijk geweest voor mijn verdere
levensloop. Want, tijdens die bazaar, zittend op het trappetje bij het podium
van ’t Sintrum (daar waar nu het orgel staat), maakten Tietie en ik kennis met
elkaar en inmiddels zijn we meer dan 46 jaar gelukkig getrouwd. Ons
huwelijk werd gezegend met 3 kinderen en inmiddels hebben we 4 prachtige
kleinkinderen.

Ik heb na de militaire dienst nog 15 jaar op een accountantskantoor gewerkt
en daarna nog 23 jaar als boekhouder bij Terpstra in Dokkum. Daarnaast deed
ik thuis ook nog een aantal boekhoudingen en vulde ik belastingaangiften in.
De economische crisis van 2007 tm 2010 zorgde ervoor dat ik ged. in de WW
belandde. Al gauw had ik echter weer een volledige werkweek bij 3
verschillende werkgevers tegelijk. Erg afwisselend ook, het kwam voor dat ik
’s ochtends naar Dokkum onderweg was en ik me opeens realiseerde dat ik
die dag in Stiens aan de slag moest. Omdat ik moest worden geopereerd aan
een (gelukkig goedaar-dige) hersentumor en ik aan de operatie een
hersenbeschadiging overhield, werd ik in 2014 volledig arbeidsongeschikt
verklaard. Erg jammer, want mijn werk was ook tegelijk mijn hobby en
bovendien kon ik veel dingen niet meer doen die ik eerder wel kon.

Zoals iedereen weet is vorig jaar us Jantsje overleden, een enorm gemis voor
Piter en hun kinderen, maar zeker ook voor mij persoonlijk. Want Jantsje en
ik leken niet alleen uiterlijk op elkaar, we hadden ook een speciale band met
elkaar.

Vervelen doe ik me niet, ik wandel, fiets, lees en puzzel graag en zo nu en dan
schrijf ik een stukje in Tsjerkebléd. En ja mijn grootste hobby: tuinieren! Een
paar jaar geleden was ik weer eens op een ochtend in de tuin bezig en
begroette een mij onbekend gebleven, klein meisje me spontaan met de
prachtige woorden: “dag man, dy’t altyd yn de tin oan it wurk is”. Elke keer
als ik daaraan denk krijg ik weer een glimlach op mijn gezicht.

Ik geef de pen door aan Piet Vrieswijk.



Nieuws van de kindernevendienst

Zondag 2 november is er weer kindernevendienst!

We gaan het deze zondag hebben over de Bijbel. Lees jij thuis ook wel eens
uit de Bijbel?

De Bijbel is eigenlijk een verzameling van allemaal boeken bij elkaar.

Tijdens de kindernevendienst gaan we de Kinderbijbel bekijken, en met elkaar
praten over welke verhalen we al kennen, en welke verhalen nog wat
onbekender zijn. En hebben deze verhalen ook een betekenis?

Misschien kun jij zelf (of met je ouders) de kinderbijbel eens goed bekijken,
en een verhaal uitzoeken die jij heel mooi / spannend of bijzonder vindt. Het
zou leuk zijn als je zondag 2 november de bijbel mee neemt naar de
kindernevendienst zodat we dit met elkaar kunnen bekijken en bespreken!
We gaan er weer een leuke kindernevendienst van maken!

Ik hoop jullie allemaal weer te zien!

Groetjes Nynke

GEMEENTEAVOND OP 24 NOVEMBER 2025

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op maandag 24
november om 19.30 uur in ’t Sintrum.

We bespreken dan de financién en wat verder ter tafel komt.

Wilt u wel aanwezig zijn, maar liever niet ’s avonds nog over straat,
dan kunnen we u ophalen.

Geef het even door aan de scriba, 562371 en dan zorgen wij voor
vervoer.




Privacywetgeving

Vanwege de privacywetgeving omtrent de privacy, heeft de kerkenraad een
privacyverklaring opgesteld.

Hierin zijn de regels rondom de privacy binnen onze gemeente vastgelegd,
ook die omtrent de uitzendingen van de kerkdiensten.

Deze kunt u vinden op de website van pknholwerd.

Mocht u er in verband met het recht op privacy bezwaar tegen hebben dat uw
naam/adres en/of tel.nr. vermeld worden in bijv. tsjerkebled of jaargids, zou u
dit dan alstublieft door willen geven aan de kerkenraad/scribaat.

Gebed bij dankdag

God van de schepping,

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.

Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.

Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.

Wij danken U dat U ons aan elkaar hebt gegeven: zon, maan, sterren,
aarde, water, land, planten, vogels, vissen, dieren en mensen. In
afhankelijkheid van elkaar en van U.

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder
van het leven en in het licht van de Eeuwigheid.

Bron: website PKN




De schepping
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Nacht Vissen

Zesde

Streep de volgende

Lucht Vogels

Zevende

woorden weg:

Dieren

Hemel

Dag
God

Mensen

Land

Eerste

Adam

Zee

schepping

Tweede

Maan Eva

Hemel

Derde

Rustdag

Zon

Aarde

Vierde

Sterren

Licht

Vijfde



Kerkenraad (moderamen)

Preses: G Bilker Elbasterwei 25 tel. 562395
2¢ preses: A Talsma, Fjildbuorsterwei 6, Brantgum,
tel 06-53817896
Scriba: T. Banga-Bouma, Beyerstrjitte 69, tel. 562371

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Di .
Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017
Penningmeester: F. Vellema, Beyertstritte 85

Rekeningnr: NL19RABO0373709285

rkrentm I,
Voorzitter: A Talsma Fjildbuorsterwei 6 Brantgum, tel 06- 53817896
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340

email: administratiepknholwerd@knid.nl

Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL5S0RABO 0373 7122 19

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwert

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie
Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212

Rekeningnr: NL 94 RABO 0373709293
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Predikanten- _en organisten rzienin

Contactadres:  N. Teertstra, Achter de Hoven 7, tel. 06-23374114
Kind i

Contactadres:  Nynke Wijma, Elbasterwei 9, tel. 06-53837090

Kerkvervoer
Contactadres:  A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkeblé
Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 100 stuks
Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)
E-mail: tsjerkebled@knid.nl
A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9
Bezorging: Fam. v.d. Boon, Elba 7, tel.nr. 06-10426085
Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen
in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij
de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wik
De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke
wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

Adres: Gama 7, Holwert

Email: ledenpknholwerd@gmail.com

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en
van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding,
geregistreerd partnerschap, be€indiging daarvan, het toezenden van geboorte-,
trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau
plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden en
worden ook bij de predikant/pastoraal werker en de sectie-ouderling verwacht.
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